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Bij de diensten
Zondag 10 maart, de eerste zondag 
van de veertigdagentijd, houden we 
onze volgende cantatedienst. Vocaal 
ensemble Linguae atque Cordis brengt 
de cantate ‘Jesus nahm zu sich die 
Zwölfe’ van J.S. Bach (BWV 22) ten 
gehore.
Zondag 31 maart, de vierde zondag 
van de veertigdagentijd, vieren we het 
heilig avondmaal.

Bijbelkring Hosea, Amos en Micha
De laatste twee bijeenkomsten van 
deze winterkring zijn op: dinsdag 12 

maart en op dinsdag 2 april. We maken 
dan studie van de resterende ge-
deeltes van de profeet Micha. Plaats: 
Pelgrimskerk. Aanvang 14.00 uur.

Ds. De Vries 

Vanuit de wijkkerkenraad
- januari 2019 -
We hebben vastgehouden aan het 
gebruik om de eerste vergadering in 
het nieuwe jaar vooraf te laten gaan 
door een gemeenschappelijke maaltijd, 
die op een uitstekende wijze verzorgd 
wordt door onze koster. Op deze ma-
nier hebben de leden de gelegenheid 
om op een ongedwongen wijze met 
elkaar om te gaan. Dit keer namen we 
tevens afscheid van dhr. Stok, die de 
kerkenraad vele jaren gediend had, 
veelal als voorzitter.

Ds. De Vries opende de vergadering 
als waarnemend voorzitter. De heer 
Oud nam de hamer van ds. De Vries 
over, nadat hij unaniem geaccepteerd 
werd als nieuwe voorzitter. Hij leidde 
de rest van de vergadering. Dhr. Oud 
was ouderling-kerkrentmeester. Het 
kerkrentmeesterschap en het bijbeho-
rende lidmaatschap van het College 
van Kerkrentmeesters komt hierdoor 
open maar we denken dat er wel een 
oplossing voor te vinden is.

Na het uitvallen van dhr. Ojas de 
Ronde in verband met diens ziekte is 
de commissie Thema-avonden nog 
steeds incompleet. We zijn benieuwd 
of er nog een voorstel komt voor het 
komende voorjaar.

Doordat mw. Bruinsma-Themmen de 
wijkkasstukken over 2018 niet tijdig 
beschikbaar had, is dat onderwerp 
verschoven naar de maartvergadering. 
Wel zijn inmiddels de heren Dorsman 
en Freijmuth bereid gevonden de wijk-
kas te controleren. Dat zal half maart 
plaats vinden. 

Zo kwam er ruimte voor een nogal 
dringend punt, namelijk de toekomst 
van onze gemeente, gezien het 
duidelijk teruglopend aantal kerkgan-
gers. Tijdens het moderamen van 
begin februari is daarover al gebrain-
stormd. Het staat op de agenda van de 
februarivergadering.

Zoals u al hebt kunnen zien is mw. 
Heleen Zweers bereid gevonden een 
aantal beurten als collectant van dhr. 
Stok over te nemen. We zijn daar erg 
blij mee.
We maken van de gelegenheid 
gebruik om aandacht te vragen voor 
het interessante en informatieve 
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PKN-blad ‘Woord en Weg’. Dat ver-
schijnt eens per maand en het ligt in 
de regel ter inzage op het rek in de 
ontmoetingsruimte.
In een gesprek met de Koreanen die 
van onze kerk gebruik maken is ge-
bleken dat het voor beide gemeenten 
vruchtbaar zou zijn een keer gezamen-
lijk bijeen te komen. De keuze is geval-
len op de dienst met Pasen.
Nu mw. Kruijswijk voor enige tijd is 
‘uitgeschakeld’, is mw. Van Kooten 
bereid gevonden haar te vervangen in 
de sollicitatiecommissie voor de toege-
wezen 0.2 fte voor ouderenwerk.
Vanuit de classis Noord-Holland is ons 
erop gewezen dat een toelage van 
€ 1.500 beschikbaar is voor een goed 
onderbouwd plan. We hebben gekozen 
voor steun voor het jubileumconcert 
van Linguae atque Cordis op 23 maart 
aanstaande. De aanvraag is inmiddels 
de deur uit.
Studentwerker André van der Galiën 
zal op de kerkenraadsvergadering 
van 18 maart aanwezig zijn ter ken-
nismaking. Aan het werk voor Ziel en 
Zaligheid van hem en de studentwer-
ker Jakob Stolk was een artikel gewijd 
in het februarinummer van Present. Nu 
we het toch over Present hebben, in 
dit nummer staat een interview met 
ons medegemeentelid dhr. Dolfi ng.
Er lag al enige tijd het voorstel van 
mw. Visser om een stilte in te lassen 
na het ‘Amen’ van de preek. Zoals u 
al gezien hebt in de liturgie heeft dat 
onze instemming. Verder was zij posi-
tief getroffen door de aandacht voor de 
geloofsbelijdenis. Ook hier wordt af en 
toe in voorzien.

Adri Lodder

Pastorpraat - persoonlijk
Bij het thema van dit blad: ‘Ja Jij!’ 
voelde ik mij aangesproken toen ik 
het las. Daar lag ik te revalideren in 
Vreugdehof na een fi etsongeluk. Veel 
was ik hier op bezoek geweest en nu: 
‘Ja Jij!’ Zo ben je opeens betrokken bij 
al die mensen: bewoners, patiënten 
en krijg je post en bezoek. Je maakt 
de verzorgers van de gezondheidszorg 
van dichtbij mee. Je moet opletten, 
vragen stellen als er iets vergeten 
wordt! Kortom, men verwacht dat je 
voor jezelf opkomt, maar er wordt ook 
met liefde voor je gezorgd!
Toen ik na veertien dagen weer een 
beetje bijkwam, dacht ik na over iets 
dat ik al vaak vroeg aan een zieke in een 
soortgelijke situatie. Namelijk: ‘Heeft 
dit u veranderd? Is er winst uit verlies?’ 
Winst is natuurlijk een groot woord, 
maar toch... je maakt het hele circus 
van het revalidatiecentrum van dichtbij 
mee. Daar hoort het geestelijke voedsel 
van de gezondheidszorg wel degelijk bij. 
Met twintig mensen, een pianist, een 
dominee, een ouderling en een vrijwil-
liger - o.a. van de Pelgrimskerk - was 
het zondagochtend een heel goed uur, 
met nabespreking onder het genot van 
vers gezette koffi e. In de week hield ds. 
Sneep een bezinningsmorgen met vijf-
tien mensen. Wij werden allen zeer per-
soonlijk aangesproken. Een boeiende 
morgen met verrassende antwoorden 
en gedachten om over na te denken.
De kerk functioneert dus op meerdere 
plaatsen in Buitenveldert en niet ge-
ring ook, dank aan de vele vrijwilligers, 
dàt was bijzonder om mee te maken. 
Men reed me met de rolstoel langs 
mijn postvak en sprak er verbaasd over 

dat er zoveel post was. Ze konden niet 
geloven dat het allemaal van één kerk 
was. ‘Kent men elkaar dan zó goed 
in de kerk?’ Daarvoor erg bedankt. U 
allen maakte indruk! 
Ik maak gelijk van de gelegenheid 
gebruik u mee te delen dat ik voorlopig 
wat minder Pastorpraat zal insturen. 
Hartelijke groet voor zieken en gezon-
den en in elk geval wist ik mij met de 
Pelgrimskerk verbonden!

Wil Kruijswijk

Zaterdag 23 maart vindt om 15.00 uur 
in de Pelgrimskerk een jubileumcon-
cert plaats. Daarmee wordt gevierd 
dat vocaal ensemble ‘Linguae atque 
Cordis’ vijfentwintig jaar bestaat. 
Het koor heeft, onder de bezielende 
leiding van kerkmusicus Bert ’t Hart, al 
die jaren meegewerkt aan de canta-
tediensten die met regelmaat in de 
Pelgrimskerk gehouden worden.
Samen met solisten en instrumentalis-
ten brengt ‘Linguae atque Cordis’ op 
23 maart de Petite Messe Solennelle
van Gioachino Antonio Rossini (1792-
1868) ten gehore. 
Na afl oop van het concert, rond 16.30 
uur, wordt de dirigent en het koor een 
feestelijke receptie aangeboden.
Iedereen is van harte welkom. 
Toegang: € 10,-

Jubileumconcert 
Pelgrimskerk
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Wintermaaltijd met de Straatklinkers
Op vrijdag 1 februari is het vanaf 16.30 uur een gezel-
lige drukte in de Ontmoeting van de Pelgrimskerk. Naast 
gemeenteleden die komen voor Kannen en Kruiken en de 
maandelijkse maaltijd, druppelen ook leden van het thuis- 
en daklozenkoor de Straatklinkers binnen. Belangrijke as-
pecten van deze jaarlijkse wintermaaltijd zijn ontmoeting, 
het samen zingen en de gezamenlijke maaltijd. Er wordt 
heel wat afgepraat en gelachen. Maar vooral het optreden 
van de Straatklinkers onder leiding van Arend Driessen 
met zijn accordeon en het zingen zijn belangrijk. Het 
repertoire is zeer divers: zeemansliederen, Amsterdamse 
liedjes en spirituele liederen. Er waren zelfs solo-optre-
dens, bijzonder prachtige stemmen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de Straatklinkers de hoofdrol spelen in 
de fi lm ‘The Disciples-een straatopera’, die voor het eerst 
was te zien in Utrecht tijdens het Nederlands fi lmfestival 
2018. Het is vooral de weg naar de opera toe, die in de 
fi lm centraal staat. 
De Pelgrimskerk zorgde voor de hapjes, drankjes en de 
nasi maaltijd met saté, gebakken eieren en kroepoek. 
De bijeenkomst kunnen we karakteriseren met woorden 
als een warm onthaal, verbinding scheppen, geweldige 
muzikale omlijsting, prachtige solozang, heerlijke maal-
tijd. Kortom, een hartverwarmende bijeenkomst, om 
zeker in 2020 weer op het programma te zetten.  

Nel Velthorst
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Ma/ 18-03 Film: Maria Magdalena
Het verhaal speelt zich af in het Heilige 
Land in de eerste eeuw. Een jonge 
vrouw laat haar vissersdorpje achter 
zich en sluit zich aan bij een radicaal 
nieuwe sociale beweging met aan het 
hoofd Jezus van Nazareth. Aanvang: 
14.00 uur in De Goede Herder.

Di/ 19-03  Liederen zingen
We zingen pelgrimsliederen. Met Nelly 
Versteeg. Aanvang 14.30 uur.

Ma/ 15-04 Boeteviering
Aanvang: 19.30 uur in De Goede Herder.

Winterprogramma Alle activiteiten zijn in de Pelgrims-
kerk, tenzij anders vermeld. 
Opgeven voor activiteiten bij: Wil 
Kruijswijk, 642 77 03, wilkru@
xs4all.nl, Irene Hillers: 642 82 43 
of Janny Schuijt: 644 10 65, janny.
schuijt@upcmail.nl.

Kannen en Kruiken
Informeel samenzijn met een 
hapje en een drankje. Elke vrijdag 
van 16.30 – 18.00 uur.

Kostje geKocht
Gezamenlijke maaltijd. Iedere 
eerste vrijdag van de maand. 
Kosten € 7,00. Aanmelden uiterlijk 
de woensdag ervoor.

Morgengebed
Iedere woensdag 9.00 uur in De 
Goede Herder.
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nieuws

18 maart, Protestants Landelijk Dienstencentrum, 
Joseph Haydnlaan 2A, Utrecht

Wat leren onze predikanten in spé aan de PThU op het 
gebied van Jodendom en Kerk en Israël en wat zouden ze 
moeten leren? Deze dag wordt georganiseerd door Kerk en 
Israël van de Protestantse Kerk i.s.m. de Stichting Judaïstiek 
en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).
Het programma loopt van 10.00 tot 16.00 uur. Met o.a. Dick 
Pruiksma. Hij praat ons bij over de nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van Kerk en Israël. Met Dineke Houtman: 
‘Daar leren ze wat...’: Inleiding over het onderwijs in 
Hebreeuws, Jodendom en Kerk en Israël gerelateerde 
vakken: problemen, kansen en uitdagingen. Leo Mock zal 
een eerste reactie geven. Verder is er gelegenheid voor 
vragen en gesprek o.l.v. Reinier Gosker. Tijdens de lunch is 
een boekentafel aanwezig van Boekhandel Kirchner. 

1	 ‘Joodse geschiedenis in Nederland’ door Gert van 
Klinken

2	 ‘Bijbel in beweging: De Bijbel en de Dode Zeerollen’ 
door Bärry Hartog

3	 ‘Marquardt’s visie op Israël’ door Rinse Reeling 
Brouwer

4	 ‘Inzet nieuwe media in het onderwijs’ door Lieve 
Teugels

5	 ’s Middags zijn er Minicolleges. Afsluitend is er een 
viering in de kapel door ds. Koos Snaterse.

Rond 15.30 uur is er gelegenheid elkaar te ontmoeten / 
na te praten onder het genot van een glaasje fris.

Aan deze dag zijn geen kosten verbonden en staat 
open voor alle belangstellenden. Aanmelden vóór 11 
maart 2019 via www.protestantsekerk.nl/evenementen/
landelijke-ontmoetingsdag-kerk-israel.

Landelijke ontmoetingsdag voor Kerk en Israël

God schiep een prachtige aarde. Hij gaf ons de opdracht 
om te zorgen voor dat wat Hij gemaakt heeft. Vandaag de 
dag zien we echter dat Gods aarde ernstig aangetast wordt, 
voornamelijk door onszelf, de mens.
De opwarming van de aarde heeft over de hele wereld 
gevolgen voor de natuur (overstromingen, droogte, 
afname biodiversiteit), onze gezondheid (voedseltekorten, 
hongersnoden), veiligheid en voor de beschikbaarheid van 
voedsel en water. Door de uitstoot van broeikasgassen zit er 
nu 40 procent meer CO2 in de lucht dan een paar eeuwen 
geleden. 
Wetenschappers denken dat we de gevolgen waarschijnlijk 
nog kunnen beheersen als we de stijging weten te 
beperken tot anderhalf tot twee graden. Dat kan alleen als 
de wereldwijde CO2-uitstoot in 2050 drastisch is verlaagd. 

Maar met de huidige maatregelen 
die door de overheid gesteld zijn, 
bereiken we deze beperking niet.
 
Verlangen naar herstel
Daarom lopen we op zondag 10 
maart mee met de klimaatmars 
tezamen met duizenden 
sympathisanten. We vragen 
aandacht van de regering voor de toestand van de aarde, 
maar erkennen ook ons eigen aandeel hierin. Het lopen 
van de klimaatmars is een uiting van ons verlangen 
naar heelheid van de aarde en laat onze hoop zien op 
maatregelen die leiden tot herstel van de schepping. We 
geloven dat herstel komt van God, maar ook een proces is 
waarin we zelf van betekenis kunnen zijn.
Meer informatie: groenekerken.nl/klimaatmars

Waarom een klimaatmars?
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nieuws

40dagentijdcampagne 
‘Een nieuw begin’
Op 6 maart begint de veertigdagentijd, en daarmee 
de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie: Een nieuw 
begin.

Een actiegerichte campagne in de Veertigdagentijd, past 
dat eigenlijk wel? ‘Ja, dat past zeker’, reageert Kerk in 
Actie-consulent Elise Kant. ‘Juist in deze periode willen we 
stilstaan bij het feit dat we niet alleen op de wereld zijn, 
maar dat we verbonden zijn met kerken wereldwijd. In de 
veertigdagentijdkalender komt dat heel mooi naar voren: 
bij zes dagen staat een bezinnende tekst; op zondag staat 
vervolgens een project centraal. De combinatie van bezinning 
en aanpak maakt de campagne bijzonder.’

Een nieuw begin
Het gaat in de campagne niet alleen om het stilstaan bij de 
nood in de wereld, vervolgt Elise Kant. ‘Het gaat juist ook om de 
mogelijkheid daar iets aan te doen. Als diaconie of gemeentelid 
voel je je soms machteloos vanwege al het leed in de wereld, 
maar je kunt echt iets betekenen. Het maakt uit wat je doet, al 
voelt het nog zo klein.’ De projecten die centraal staan, hebben 
een overeenkomst: ze hebben als doel mensen een nieuw begin 
te bieden, van ex-gedetineerden in Nederland tot kindslaven 
in India. ‘Ellendige situaties waarin mensen begonnen zijn 
om er verandering in te brengen. Zelf vertel ik vaak over het 
project voor weeskinderen in Rwanda. De directeur van dat 
project heeft de genocide van 25 jaar geleden overleefd, en is 
toen kinderen die wees waren geworden onder gaan brengen 
in pleeggezinnen. Een nieuw begin voor die kinderen, maar 
ook voor haarzelf nadat ze haar ouders, broers en zussen was 
verloren. Inmiddels ondersteunt haar organisatie 1500 kinderen.’
De genoemde veertigdagentijdkalender is te bestellen 
of te downloaden via www.protestantsekerk.nl/
veertigdagentijdkalender.

Vrijzinnige Lezing
In de Vrijzinnige Lezing 2019 Kan liberaal 
christendom gereanimeerd worden? geeft 
Hobson een overzicht van zijn carrière. 

Hij bespreekt de religieuze invloeden die hij 
onderging, zijn overgang van academische 
theologie naar journalistiek, zijn moeizame 
verhouding tot de Kerk van Engeland en 
zijn recente werk als kunstenaar. Hij zal de 
drie kernaspecten van zijn denken – geloof, 
theopolitiek en ritueel – toelichten. Die aspecten 
zijn alle drie verbonden met zijn herziening van 
‘liberaal christendom’, een traditie die feitelijk ten 
onderging aan het eind van de twintigste eeuw en 
een wederopbouw nodig heeft. Religieuze kunst 
kan een liberale christelijke cultuur reanimeren en 
in de lezing belicht Hobson een aantal lopende 
projecten. De lezing is in het Engels.

15 maart, 20.00 uur, Geertekerk, 
Geertekerkhof 23, Utrecht.
Aanmelden via www.devrijzinnigelezing.nl.

Hij bespreekt de religieuze invloeden die hij 
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column

Jij 
Gerrit Oud

Jij had het je heel anders voorgesteld. 
Jij deelt nu één toilet met honderden 
anderen. Jij wacht. En wacht. ’s 
Zomers is het heet en water is er 
nauwelijks. ’s Winters is het koud en 
het regent en dekens en onderdak is 
er nauwelijks. Wel is er een hek. En er 

is prikkeldraad. En voor mannen ben 
jij ook hier niet veilig. Wij kennen jouw 
naam niet. Vluchtelinge ben jij. Op 
Lesbos. Op Malta. Op Lampedusa.

Jij hebt het gered. Jij bent veilig. Nog 
wel. Jij vertelt jouw verhaal. Jij beleeft 
jouw lijden telkens weer, beantwoordt 
vragen, vermijdt blikken. Jij put hoop 
uit verhalen van anderen. Jij mist jouw 
familie, jouw vrienden, jouw land. Wij 
kennen jouw naam. Wij hebben jou 
toegelaten tot de procedure. Wij vellen 
het oordeel. In Europa. In Nederland. 
In Ter Apel.

Wij zijn Europa. Eromheen hebben 
wij muren gebouwd. Muren van 
vrijheid. Wie lopen er om die muren? 
Wanneer klinkt de ramshoorn voor het 
laatst? Wat kunnen wij daaraan doen? 

Bonhoeffer verwoordde dit in 1940 zo 
(mijn vertaling):

‘Ik ben schuldig aan ongebreidelde 
begeerte, ik ben schuldig aan laf 
zwijgen waar ik had moeten spreken, 
ik ben schuldig aan onwaarachtigheid 
en huichelarij ten opzichte van geweld, 
ik ben schuldig aan onbarmhartigheid 
jegens en verloochening van de 
armsten van mijn broeders en zusters, 
ik ben schuldig aan ontrouw aan en 
afvalligheid van Christus. Wat gaat het 
u aan of anderen ook schuldig zijn? 
Voor elke zonde van een ander kan ik 
vergiffenis vinden, alleen mijn eigen 
zonde blijft schuld waarvoor ik nooit 
vergiffenis zal kunnen vinden.’

Wat kunnen wij daaraan doen? 
Wie, ik? Ja, jij!

Jij zou nu vijf zijn. Bijna zes. Jij zou 

in groep 2 zitten. Prikken, knippen, 

plakken, spelen, zingen. Rood zou 

nog steeds jouw lievelingskleur zijn. 

Jij zou vriendjes hebben, voetballen, 

rennen, klimmen, lol maken, 

kattekwaad uithalen. Jij zou veilig 

zijn. Wij hebben jouw naam gehoord, 

gelezen. Aylan Kurdi. Wij hebben jouw 

foto op ons netvlies staan. 
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PaaskerkJeugd Kruiskerk Pelgrimskerk
Dagcentrum

Westwijk

www.pga-b.nl
Activiteiten zijn aangeduid met de kleur van de kerk waarin ze plaatsvinden. 
Jeugdactiviteiten zijn roze aangeduid, daarvan wisselt de locatie. 

Overigagenda

Op pagina 26-27 een uitgebreid 
programma van de veertigdagentijd.

 Zo/ 03-03  Koffi econcert Organsax
Cees Verschoor (orgel) en Hans Boetje (alt- 
en sopraansaxofoon) maken muziek die ver 
voor de uitvinding van de saxofoon (1841) 
gecomponeerd is. van het hoboconcert 
van Marcello tot de Aria van Bozza, het 
Cantilène Pastorale. Aanvang: 12.00 uur.

 Za/ 09-03 Johannes Passion 
 (BWV 245) van J.S. Bach’
Uitgevoerd door het koor en orkest van 
Het Bach Ensemble Amsterdam. Dirigent 
Paulien Kostense en vocal coach Michiel 
Meijer. Entree: € 22,50 (jongeren € 20). 
Tickets te verkrijgen via de website van 
het Bach Ensemble Amsterdam en de 
Kruiskerk. Kerk open vanaf 19.45 uur. 
Aanvang 20.00 uur.

 Zo/ 17-03  Muzikale Vesper
Vocaal ensemble Voci Vivaci zingt 
o.l.v. Peter Ouwerkerk motetten 
van Mendelssohn. Liturg is ds. Jaap 
Doolaard, Henk Trommel is de organist. 
Aanvang: 17.00 uur.

 Ma/ 18-03  Film: Maria Magdalena
Het verhaal speelt zich af in het Heilige 
Land in de eerste eeuw. Een jonge 
vrouw laat haar vissersdorpje achter zich 
en sluit zich aan bij een radicaal nieuwe 
sociale beweging met aan het hoofd 
Jezus van Nazareth. Aanvang: 14.00 uur 
in De Goede Herder.

 Di/ 19-03  Liederen zingen
We zingen pelgrimsliederen. Met Nelly 
Versteeg. Aanvang 14.30 uur.

 Do/ 21-03  Religieuze kunst
Anique de Kruijf, hoofd afdeling 
‘Erfgoed in Kerken en Kloosters’ van het 
Catharijne Convent neemt ons mee op 
een rondgang langs ‘Hoogtepunten van 
museum het Louvre en ‘haar’ museum 
het Catharijne convent.’ Twee avonden, 
de 2e op 28 maar. Aanvng: 20.00 uur. 
Opgave: Renger Prent, rengerprent@
gmail.com of 020 - 643 94 18 of 06 
-26 26 04 52. Kosten € 12 voor beide 
avonden.

 Za/ 23-03  Jubileumconcert 
Samen met solisten en instrumentalisten 
brengt ‘Linguae atque Cordis’ dat 
vandaag 25 jaar bestaat, de Petite Messe 
Solennelle van Gioachino Antonio Rossini 
(1792-1868) ten gehore. Na afl oop wordt 
de dirigent en het koor een feestelijke 
receptie aangeboden. Entree: € 10.00. 
Aanvang: 15.00 uur.

 Zo/ 24-03  Afscheid ds. Marianne 
 Bogaard
Aanvang: 14.30 uur.

 Zo/ 24-03  Koffi econcert
Het Gassenhauertrio van Beethoven 
(opus 11), Studien in kanonischer Form
van Schumann en het poco allegretto
uit de Derde Symfonie van Brahms door 
klarinettrio Chimaera en Laurens de Man 
op piano. Aanvang: 17.00 uur.

 Do/ 28-03  Literatuurkring
We besrpreken debuutroman van 
Marieke Lucas Rijneveld ‘De avond is 
ongemak’. Aanvang: 15.00 uur. Als u het 
boek hebt gelezen maar nog niet eerder 
deelnam, graag opgave bij Gert Jan de 
Bruin (tel 6450616).

 Zo/ 31-03  Koffi econcert 
Delen uit de Deutsche Messe van 
Franz Schubert, het Gloria van Vivaldi 
en De Profundis van Christoph. W. von 
Gluck. Uitgevoerd door Koor C.O.V. 
Amstelveen met Elma van den Dool – 
sopraan, Marten Tilstra – begeleiding 
en Corné Mooibroek – dirigent. 
De toegang is gratis (deurcollecte). 
Aanvang; 12.00 uur.

 Zo/ 07-04  Koffi econcert
De Tweede suite voor cello solo van 
Johann Sebastian Bach (BWV 1008) en 
een orgel Prelude en Fuga in D-groot 
(BWV 532) en delen uit de tweede 
Franse suite van Bach (BWV 813 in 
c-dorisch). Door Laurens de Man en 
David Faber. Aanvang: 12.00 uur.

 Za/ 13-04  Sam’s Kledingactie
Van 9.30 – 12.00 uur. 

 Za/ 13-04 Palmpasenstokken 
 maken en maaltijd
Kruiskerk: zie pagina 18. 
Paaskerk: zie pagina 25.

 Zo/ 14-04 Palmpasenoptocht
Zie: Za/ 13-04

 Zo/ 14-04  Palmpasencantate: 
 Opdat wij zien
Het dertigste liturgische project van 
Gert Jan Slump en Nico Hovius. 
Uitgevoerd door de cantorij van de 
Paaskerk, Anthem en Alegría, met 
gastzangers en -zangeressen. Gert 
Jan de Bruin gaat voor in deze dienst. 
Aanvang: 10.00 uur.
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1922.
Europa droomt van blijvende vrede.

Rond de olijfboom 
klinken oude woorden 
vrede! recht!

Eromheen geen grote helden 
maar mensen van alledag; 
mensen die de oorlog kennen,
naar vrede verlangen. 

En een van hen is aan het woord:
Christus

Werner Pieterse

Beeld: 

Robin Guthrie 
(1902-1971) 
'De Bergrede' (1922)


